
45 creatieve ideeën van leerlingen van de OSB voor Amsterdam in 2045
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Ik denk dat 90 procent 
van heel Amsterdam in 

therapie moet. 
Lana

T 
H 
E 
R 
A 
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I 
E

Mijn buren verschillen  
nogal van elkaar. Vlak naast 

ons woont een gezin  
net zoals wij, alleen zijn de 
ouders en kinderen al een 
stukje ouder. Daarnaast 
wonen twee verse jonge 

ouders. Dat is wel  
grappig; alsof we in  
een tijdlijn wonen. 

Livia
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In mijn buurt wonen mensen  
met ontzettend veel geld. De een 
heeft een bioscoop, de ander een 
jacuzzi. Ze zijn echt egoïstisch en 
arrogant en moeten altijd laten 
zien hoeveel geld ze hebben.  

Elisa

A 
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Wanneer je normaal niet  
op je buren let of met ze 

praat, kan je ze toch  
gewoon groeten.  

Mark

G 
R 
O 
E
T
E
N Ik zou wel verandering 

willen zien in de stad.  
Ik denk dat iedereen zo 
rumoerig is, omdat het 

druk, donker en kaal is. Een 
oplossing zou kunnen zijn 

dat er meer groen komt. Of 
gewoon dat de zon weer 
schijnt en het vakantie is, 
zodat het minder druk is  

en mensen hun hoofd  
kunnen rusten  

Lana

D
R 
U 
K

Mensen moeten  
over twintig jaar (en nu  

ook al) gewoon lief  
tegen elkaar zijn en  

veel feestjes  
organiseren.  

Tessa

F
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E 
S 
T

Bemoei je niet teveel met 
de mensen op straat. Wees 
lief voor je medemens. Maar 

pik het niet als mensen 
respectloos naar je zijn.  

Elisa

L 
I 
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F

Als mijn buren geen sleutel 
hebben, kunnen ze bij ons 

wachten tot er iemand komt 
met een sleutel.   

Weyou

B
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Ik heb hele lieve  
huisgenoten, want ze zijn 
mijn ouders en mijn zusje.

Karan
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Kijk wat minder op  
die mobieltjes en wat  

meer naar je medestads- 
bewoners. Je zult zien hoe 
prachtig de stad kan zijn  

als iedereen aardig is  
voor elkaar  

Kyran

K
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K

Wat zou je de bewoners 
van Amsterdam mee 
willen geven voor een 
prettige samenleving?

‘Wees niet voor Feyenoord!‘  
Tessa
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Zonder dat je het weet,  
kan degene over wie je  
geen goed beeld hebt,  
de leukste persoon zijn  
en zelfs iemand met wie  

je het goed gaat  
kunnen vinden.   

Ishal
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Luister naar elkaar, blijf 
communiceren, heb respect 

- dat is het belangrijkste 
wat ik jullie mee wil geven, 

dan komt het wel goed. Hou 
Amsterdam schoon, zodat 
we nog 750 jaar mee gaan! 

Jesse

Ik hoor haar stem door de 
vloer heen en ze doet alsof 

ze op de markt staat. Ik 
denk dat ze vergeet dat ze 
ook gewoon buren heeft. 

Anouk

M 
A 
R 
K 
T

Goede buren moeten goed 
kunnen communiceren. 

Je hoeft niet bij elkaar op 
bezoek te gaan of een goeie 
band te hebben, maar het 

is belangrijk dat er wel altijd 
respect is. 

Lana
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Iedereen moet met ieder-
een kunnen communiceren. 

Het leven hier in de buurt 
gaat daardoor veel fijner 

zijn, omdat we allemaal dan 
leuker kunnen omgaan met 
elkaar, zonder dat iemand 
zich niet thuis voelt in zijn 

eigen buurt.   
Ishal
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Mijn buren vinden het 
soms vervelend hoe de 

fietsen neergezet worden. 
Misschien moeten er meer 

fietsplekken komen.  
Mya
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Als iemand iets voor  
jou doet, dan doe je volgende 
keer iets aardigs terug. Zodat 
je elkaar vaker gaat helpen en 
je de band samen verbetert.   

Anouk

H
E
L

P
E
N

Van de ene Amsterdammer 
tot de andere Amster-

dammer: wees aardig naar 
elkaar en respecteer elkaar!  

Livia
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Wat ik wil meegeven aan de 
bewoners van Amsterdam: 
niet te veel nieuwe dingen 

maken en Amsterdam 
 lekker zo mooi laten  

als het nu is.

Samuël

M
O
O

I
Voor mij zijn er vier groepen 

die in Amsterdam wonen: 
de kinderen (0 tot 13), de 

jongeren (14 tot 21), de mid-
lifers (22 tot 35) en dan nog 
de oude mensen (36 tot ∞). 

Sorry, maar het is  
gewoon zo.  

Jesse
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Y

Als je je mobieltje voor één 
keer even weglegt, kan je 

zien hoe veel leuke dingen 
er te doen zijn met je familie 
of vrienden, of natuurlijk de 

nieuwe mensen die 
je leert kennen.  

Ishal
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Onze onderbuur vond  
dat er te veel lawaai was als 

we liepen. Onze slippers kwamen  
namelijk hard op het laminaat 

neer. Onze oplossing:  
nieuwe vloerbedekking  
en zachtere slippers. 

Naveen
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